
 

 

Beste leden, 

De dagen worden gevoelig korter, de bomen verliezen hun bladeren, de 

temperaturen gaan omlaag…de herfst doet stillaan zijn intrede.  Het 

weer valt al bij al nog mee zodat we regelmatig op stap kunnen.  

Afgelopen zondag genoten 62 lachende wandelaars van een prachtige 

herfstwandeling in het park van het kasteel van Beloeil en het nabij 

gelegen staatsbos.  Tijdens de  busreis naar Groede kon we genieten van 

een stalende zon. Heerlijk !  We hopen voor onze komende tochten de 

weergoden ook aan onze kant te hebben. 

Op zaterdag, 11 november verwachten we iedereen in de refter van het Emmaüsinstituut (Maria 

Middelareslaan 5) voor de Wandel Mee Dag.  Dit is immers de start van onze 52ste winterserie. Vraag 

je spaarkaart bij de start.  Wie aan 4 van de 5 tochten kan deelnemen ontvangt op 28/4/24 tijdens 

Vlaanderen Wandelt een nuttig geschenk.  Er is een ruim aanbod aan omlopen van 6 tot 20 km.  Kom 

genieten van de herfstkleuren in het Loveldbos.  Veertien dagen later, op 26 november vertrekken 

we vanuit het GOC Katerhoek in Ursel voor een mooie, landelijke wandeling richting Bellems hoekje. 

De langere afstanden nemen een kijkje in het natuurgebied  ‘kanaalbermen’ beheerd door 

natuurpunt.  

Vanaf 1/11/23 gaan we van start met het hernieuwen van het lidmaatschap 2024.  Dit kan ter plaatse 

op één van onze tochten (opgelet : cash betalen, geen bankcontact aanwezig) ofwel door storting 

van het lidgeld op onze clubrekening BE56 9792 2550 4288. Het lidgeld blijft ongewijzigd : 17€ voor 

de eerste persoon en 10€ per bijkomend lid op hetzelfde adres.  Nieuwe leden ontvangen het eerste 

jaar de walking in Belgium gratis, anderen kunnen het boek aankopen aan 8€.  De pvc-lidkaart blijft 

geldig tot eind 2024. Om problemen met de scanning te vermijden hernieuw je best voor 31/12/23.  

 

Lidgeld zonder Walking  Lidgeld met Walking 

1 persoon                17€ 
2 personen              27€ 
3 personen              37€ 
4 personen              47€ 

1 persoon            25€ 
2 personen          35€ 
3 personen          45€ 
4 personen          55€ 

Oktober 2023 



 

Als bestuur zijn we verheugd om alle leden te kunnen uitnodigen op de gratis ontbijtvergadering op 

zondagmorgen, 17 december vanaf 8u30 in het gemeentelijk ontmoetingscentrum in St. Maria-

Aalter.  Door de corona-perikelen is het al sinds 2019 geleden dat we dit nog eens konden 

organiseren. Om organisatorische reden is inschrijven noodzakelijk, graag voor 5 december.  Dit kan 

op één van onze tochten, bij één van de bestuursleden of per mail wandelclubaalter@gmail.com.  

Ook nieuwe leden zijn hierop van harte welkom.  Die morgen is een moment van gezellig samen zijn, 

kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we vooruit op wat 2024 voor ons in petto heeft.  

Naar goede gewoonte worden tijdens de ontbijtvergadering de verdienstelijke leden in de 

bloemetjes gezet. Het is dus belangrijk dat we jullie tochtenlijsten voor 1 december ontvangen.  

Tochtenlijsten op papier geef je af op één van onze tochten of breng je binnen bij Antoine Banckaert 

– Molenstraat 47 – Aalter. Per mail stuur je ze door naar wandelclubaalter@gmail.com.  Wie nog 

geen exemplaar heeft kan een tochtenlijst bekomen aan de inschrijftafel van onze wandelingen. Voor 

onze nieuwe leden misschien nog eens verduidelijken wat het systeem ‘verdienstelijk lid’ inhoud.   

Je bezorgt ons een overzicht van alle wandelingen die je in de periode 1 dec’22 tem 30 nov’23 

gemaakt hebt.  Daaraan worden punten toegekend en wie 70 punten of meer heeft ontvangt op de 

ontbijtvergadering een geschenk.  Lukt langskomen op de ontbijtvergadering niet dan kan je het 

geschenk afhalen op één van onze tochten.  

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de organisatie van Vlaanderen Wandelt 2024 in Aalter 

opgestart.  De omlopen liggen in grote lijnen vast, de rustposten zijn gereserveerd.  De richtlijnen 

voor het maken van publiciteit zijn uitgezet. We kunnen dus beginnen aan de logistieke invulling van 

de organisatie.  Hiervoor hebben we extra medewerkers nodig.  We ontvingen al enkele spontane 

reacties waarvoor dank.  Er zijn drie banners gemaakt die we zoveel mogelijk willen opzetten op 

wandelingen, en in het bijzonder op organisaties van lange afstanden zoals bv. de flanders trails.  Ben 

je van plan om in het voorjaar aan een trail deel te nemen en ben je bereid om de banner mee te 

nemen, geef dan een seintje zodat we iets kunnen afspreken.  

 

                                     

 

Op vrijdag, 27 oktober zetten we onze medewerkers in de bloemetjes.  We trakteren ze op een 

gezellig etentje als dank voor hun grenzeloze inzet van het afgelopen jaar.   

Voor de leden die er nu eventjes niet bij kunnen zijn wegens ziekte of kwetsuren, we vergeten jullie 

niet en we hopen jullie binnenkort terug te kunnen begroeten. 

Filip en Chantal 
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Viggaaltochten 2023-2024  

Zaterdag, 18 november gaan we terug van start met een nieuwe reeks viggaaltochten.  Na deelname 

aan 1 tocht bij elke club ontvang je een fles (75cl) Augustijn of een fles appelsap. Wie aan alle 

tochten kan deelnemen ontvangt 2 flessen. Vraag je spaarkaart bij de organiserende clubs. 

 

 

WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE 

vzw 
 

 Landegem                  Zaterdag 18 november 2023 
 

 Kruisem                   Zaterdag 16 maart 2024 
 

WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER vzw 
 

 Ursel                          Zondag 26 november 2023 
 

 Lotenhulle                 Zondag 28 januari 2024 
 

REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE vzw 
 

 Merendree                Zondag 03 december 2023 

 

 Lievegem                  Zondag 11 februari 2024 

 

SCHELDESTAPPERS ZINGEM vzw 
 

 Zingem                    Zondag 10 december 2023 

 

 Kruisem                  Zaterdag 13 januari 2024 

 

 

Rubriek familienieuws :  

Op 18 juli overleed Bethy Dierickx.  We bieden haar man Marcel en de kinderen onze oprechte 

deelneming aan.  Bethy was de schoonzus van onze leden Andrea en Anna Smessaert.  

Op 1 september verloor Agnes Gelaude haar zus Christiane.  We wensen haar veel sterkte in deze 

moeilijke tijd.  

We bieden André en Mariette Braeckevelt-Hoste onze innige deelneming aan bij het overlijden van 

André zijn broer.  

We feliciteren Jean-Pierre en Martine Wuytack-Loyson met hun huwelijk.  

Eind augustus vierden Emiel De Neve en Marie-Louise Schoors hun gouden bruiloft.  Emiel Leuntjes & 

Anny Lippens gaan voor 60 jaar of een diamanten bruiloft.  Aan beide echtparen een dikke proficiat.  

Overschreden in het laatste kwartaal de kaap van 10.000 km  : Monique Goossens, Gudrun Herman 
en Marnix Dhondt. Proficiat 
 

 
We verwelkomen volgende nieuwe leden en hopen dat 
ze zich vlug thuisvoelen in onze vereniging.  Nancy 
Huvaere (Wingene), dhr. en mevr. Van Den Berghe-

Martens (Evergem), Carine Himschoot (Brugge) en dhr. 
en mevr. De Brie-Bauwens (Aalter) 
 
 

 

 



 

Bijzondere prestaties : 

Tom Schamp heeft een mooie wandelzomer achter de rug. Na de 

Nacht van de Vlaamse Ardennen (43 km) op 14-15 juli ging hij in het 

weekend van 11-12/8 voor de beklimming van de Mont Ventoux (7 

km klimmen & 21 km dalen).  Hij sloot zijn zomerverlof af met 4 x 32 

km in de Vierdaagse van de IJzer.   

Kristof Dammekens en Stefaan Noppe behaalden de eindmeet van de 

Dodentocht.  Een knappe prestatie, proficiat.  

Patrick Van Vaerenberg wandelde met succes de 50 km door het land 

van Rhode.   

 

Een 20-tal lachende wandelaars stapten 1 of meerdere dagen 

mee in de Vierdaagse van de Ijzer. Met oprechte fierheid dragen 

ze de clubvlag tijdens het slotdéfilié.  

 

 

 

Varia : 

We ontvingen het bericht dat de filosofentocht van zaterdag, 4 november in Oudegem (bij 

Dendermonde) geannuleerd werd.  

Laatste tocht van het wandelcriterium ‘Meetjesland maak het mee’ en tevens 

enige mogelijkheid om je streekproduktenpakket af te halen : Zaterdag, 30 

december Eindejaarstocht in Sleidinge, ingericht door Wandelclub Al Kontent.  

Het criterium voor 2024 gaat van start op 25 februari’24 met de 

Meetjeslandse Wandeldag. Vertrek vanuit de sporthal Flabbaert in 

Knesselare.  Een samenwerking van de 6 Meetjeslandse clubs waarbij de 

lachende wandelaars instaan voor parcours en inschrijving.  

Oproep : Voor de ontbijtvergadering van 17 december kunnen we nog enkele helpende handen 

gebruiken.  Wie kan een handje toesteken bij het bedienen van de koffie, het afwassen van de glazen 

en tassen en het opruimen van de zaal.  We kunnen onze vaste medewerkers hiervoor vragen maar 

het zou leuk zijn om hen ook eens te kunnen laten genieten.  En wie weet krijg je de smaak te pakken 

en help je tijdens Vlaanderen Wandelt ook mee. Geef je naam op bij Filip of Chantal. 

 

 

 

 



 

Vier dagen op wandelweekend in Luxemburg. 

We keken er al lang naar uit en eindelijk was het zover, we konden vertrekken op wandelweekend.  

De eerste keer voor vier dagen…. Vertrek op zaterdag is ideaal, weinig file onderweg en na twee uur 

stonden we in Stavelot.  Daar werden we ontvangen en na een kopje koffie werd de groep in twee 

gesplitst.  De eerste groep dook – samen met een gepassioneerde gids - in de catacomben van de 

abdij voor een rondleiding in het museum van Francorchamps. De anderen konden vrij rondlopen in 

de andere tentoonstellingsruimten.  ’s Namiddags trokken we de wandelschoenen aan en genoten 

we van de beboste hoogten van Stavelot.   

       

Op zondag namen we deel aan de georganiseerde wandeling in Consdorf.  Naargelang de gekozen 

afstand wandelde iedereen door het alomgekende Mullerthal, soms ook Klein Zwitserland genoemd.  

Wie voor de 18 km koos kreeg een pittige maar o zo mooie wandeling onder de voeten geschoven.  

De zon was van de partij en dat geeft de kleuren van de bomen, de rotsen, …nog dat tikkeltje meer 

uitstraling. ’s Namiddags trokken we de binnenstad van Echternach in voor een gezellig terrasje, een 

bezoek aan de schitterende abdijkerk, het stadspark,… 

       

Op maandag stond een dagje Vianden ingepland.  Een 10-tal leden koos voor de 20 km-tocht en ze 

zouden de rest van de dag in de volle natuur doorbrengen.  De anderen stapten van Stolzemburg 

naar Vianden via de Ourdalpromenade, een wandelpad dat langs de Our loopt en dat eindigt in 

Vianden.  Na het middageten was er nog voldoende vrije tijd om het kasteel te bezoeken of een 

terrasje te doen.  

       

 

 

 

 



 

Tot slot bezochten we de Duivelskloof in Irrel.  Een korte maar stevige wandeling door een bijna 30 

meter diepe kloof.  Het werd klimmen en klauteren maar zeker en vast meer dan de moeite waard. 

Toch wonderbaarlijk hoe de natuur zich door de eeuwen heen gevormd heeft. Na het middageten 

zetten we koers naar Aalter. We onderbraken de terugweg en hielden nog even halt bij de abdij van 

Aubel.  

       

Een dansavond mocht natuurlijk niet ontbreken. 

       

                                

We bedanken Patrick voor het aanleveren van de vele foto’s en Jooris voor het monteren van een 

filmpje.  Het filmpje kan je bekijken op onze website www.wandelclubaalter.be onder de rubriek 

activiteiten – uitstappen, helemaal onderaan. 

       

Genieten van een zonnige dag in Groede. 

http://www.wandelclubaalter.be/

