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 Beste leden, 

We hebben ondertussen de eerste hittegolf achter de rug en genieten momenteel van 

wat aangenamere temperaturen.  Op tweede pinksterdag was de zon van de partij op 

Rondom Kanegem  en passeerden 930 deelnemers onze inschrijftafel.  Dankzij de 

medewerking van Natuurpunt Tielt was het comitée Kanegem Bebloemd er in geslaagd 

om de korte afstand door een voor ons opengesteld natuurgebied te laten wandelen.  

En unieke kans die door de wandelaars gesmaakt werd.  

Onze busreizen waren één voor één pareltjes.  We vertrokken telkens met een 50 à 60-tal leden naar 

ongekende oorden.  In Kanne genoten we van een heuvelachtig parcours met talrijke vergezichten 

op de Jekervallei, het kasteel Neercanne en tot slot stapten we over het fort Eben-Emael (een 

gigantisch ondergronds militair complex).  In Boutersem genoten we hoofdzakelijk van de talrijke 

holle wegen en landelijke aardewegen.  Op onze 20 km hadden we 

misschien 3 km verharde wegen.  En tot slotte waren we te gast bij 

wandelclub de Grashoppers voor Scherpenheuvel Wandelt.  De 

wandeling was een aaneenschakeling van bosje naar bosje, langs de 

Demer  en een prachtige lus in het natuurdomein de Demerbroeken.  

Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie de komende busreizen.  Er 

zijn al redelijk veel inschrijvingen, aarzel niet om contact op te 

nemen als je nog wenst mee te reizen.  

Busreis Scherpenheuvel: 

    

Busreis Boutersem: 

    

Op zondag, 9 juli verwachten we iedereen in St.-Maria-Aalter voor onze Guldensporentochten.  

Vanaf 7u kan je van start gaan voor een afstand naar keuze : 5-9-12-16 of 21 km.  Op een centrale 

rustpost aan de rand van het bos kan iedereen genieten van een hapje of een drankje.  Zelfs bij hoge 

temperaturen is het altijd nog aangenaam stappen in het Hooggoed- en Bruwaanbos.  Vanaf 9 km 

tellen alle afstanden meer dan 50% onverharde wegen.  Deze tocht telt mee voor de spaarkaart van 

Meetjesland …maak het mee. 

1 Juli 2023 
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Voor onze midweektocht op donderdag, 14 september vertrekken we vanuit het GOC in Aalter-Brug.  

Een nieuwe locatie biedt nieuwe mogelijkheden voor het parcours.  Mogen we vragen om onze face-

bookberichten over onze organisaties zoveel mogelijk te delen aub.  Hoe meer wandelaars we 

bereiken hoe beter.  

Ondertussen hebben we de wandelkalender voor 2024 samengesteld.  We gaan 

terug voor 9 organisaties.  Zorgen voor de locaties van de startdag van de trofee van 

het Meetjesland en staan voor een stevige uitdaging : op zondag, 28 april’24 

organiseren we Vlaanderen Wandelt voor de provincie Oost-Vlaanderen.   

We merken dat veel leden de filosofie of de bedoeling van Vlaanderen Wandelt niet 

helemaal kennen.  Vlaanderen Wandelt wordt per provincie georganiseerd en het is 

de bedoeling om die 5 organisaties allemaal op dezelfde dag nl. de laatste zondag 

van april te organiseren.  In 2025 zal dit zo zijn, in 2024 konden maar 3 van de 5 clubs 

wegens logistieke redenen op die dag organiseren.  Wij zullen die dag samen met de 

Drevestappers uit Zonnebeke (West-Vlaanderen) en de Bos-en Heikabouters van 

Genk (Limburg) organiseren.  Het is de bedoeling om op die dag zoveel mogelijk 

wandelaars op de been te krijgen.  Wandelsport Vlaanderen zorgt voor ruime 

publicitaire ondersteuning en nemen het luik ‘beleving’ onder hun vleugels.  Onder 

die ‘beleving’of rand-animatie verstaan ze o.a. kinderanimatie op de korte 

afstanden, muziek in de startzaal, info-standen, ….  Wijzelf zullen zoveel mogelijk 

publiciteit moeten maken om de lokale wandelaars uit hun ‘kot’ te lokken.  Het is 

vanzelfsprekend dat we voor deze wandeldag flink wat medewerkers zullen nodig hebben.  Ben je 

bereid om samen met het bestuur je schouders onder dit evenement te zetten, laat het ons gerust 

weten.   We laten die dag ook de lange-afstandswandelaars niet in de kou staan : we gaan voor een 

30-42 en 50 km-tocht.   

Nu de krijtlijnen voor volgend jaar uitgetekend zijn gaan we de komende weken genieten van het 

verlof.  We wensen iedereen een deugddoend verlof, hetzij in België hetzij in het buitenland. Pik hier 

en daar een wandelingetje mee en geniet ervan!  Midden augustus trekken we met 53 leden naar 

Luxemburg voor een 4-daags wandelweekend.  We kijken er al naar uit.  

Filip en Chantal 

Noteer alvast de nieuwe startplaatsen van onze eigen organisaties :  

Onze midweektocht van donderdag, 14 september vertrekt vanuit het GOC Aalter-Brug ipv het GOC 

Bellem.  De tocht krijgt een nieuwe naam : de Woestijnetocht.   

Voor de Wandel Mee Dag van zaterdag, 11 november starten we vanuit het Emmaüsinstituut – 

lagere school – Maria-Middelareslaan 5 – Aalter.   

Beide wijzigingen zijn al doorgegeven aan WSVL en zouden met de juiste info moeten verschijnen in 

de app of op de website 

Wandeling Kanegem: 
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Busreizen :  

 
Zaterdag, 2 september’ 23 

Elfbergentocht in Westouter 
 

Afstanden : 7-10-15-20-25 km 
Tocht doorspekt met onverharde wegen en 

schitterende vergezichten 
 

Vertrek : 7u30 Eeklo – 8u Aalter 
 

 
Zondag, 24 september ‘23 

Jacob Catstocht in Groede (NL) 
 

Afstanden : 6-12-18-24-30 km 
Strandwandeling over de duinen van Groede, 

Nieuwvliet en Cadzand. 
 

Vertrek : 8u Aalter – 8u30 Eeklo 

 
Zondag, 22 oktober ‘23 

Randonnée des Ballotils in Beloeil 
 

Afstanden : 4-7-14-21 km 
Wandelen in de tuinen van Petit Versailles en 

het bos van Beloeil. 
 

Vertrek : 7u30 Eeklo – 8u Aalter 
 

 
 
Wens je met ons mee te reizen neem dan 
contact op met Denise Holderick – tel. : 
09/374.78.60  
 
Voor de prijs van 12€ brengen we jullie het land 
rond.  Wie aan 10 busreizen deelneemt 
ontvangt de 11de gratis.  Vraag je spaarkaart! 

Varia : 

Een 10-tal nieuwe leden sloten zich de afgelopen maanden aan bij onze 

vereniging.  We verwelkomen hen graag en hopen dat ze zich vlug thuis 

voelen.  Welkom aan : Christien Rammelaere (Ede-NL), Stefaan Noppe (Aalter), 

Maxim Verfaillie (Lendelede), Dhr. en Mevr. Van Hoorebeke-Eeckhaut 

(Ruiselede), Stefanie De Neve (Aalter), Annick Devos (Gouda-NL), Dhr. en 

Mevr. Mombers-Wille (Aalter)  

Elk jaar nemen enkele leden één of meerdere dagen deel aan de 4-daagse 

van de IJzer.  We zien onze leden graag verzameld achter de clubvlag tijdens 

het slotdéfilé op vrijdag, 25 augustus.  De stoet wordt normaal gezien 

gevormd in de buurt van de Menenpoort.  Onze bestuursleden Johan en 

Gardina zullen aanwezig zijn met de clubvlag.  

Af en toe pikken onze lange-afstandswandelaars een 

42-km tocht mee.  Volgende meldingen kregen we 

binnen : Geert De Mulder nam deel aan de 

Meerdaaltrail, Patrick Van Vaerenbergh aan de 

Nacht van Vlaanderen in Torhout, Tom Schamp 

wandelde de AG Coast Walk en de NVV.   

Meetjesland maak het mee : na onze Guldensporentocht zijn de Reigerstappers aan de beurt.  Ze 

verwachten ons op zondag, 6 augustus in Vinderhoute voor hun 44ste Kastelentocht.  
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Op de valreep bereikt ons een startplaatswijziging voor komende zaterdag, 8 juli.  De 

Watewystappers vertrekken vanuit Het Moeninckhof – Nagelstraat 26 – 8700 Kanegem in plaats 

vanuit de parochiezaal op het dorp. 

Familienieuws : 

Op donderdag, 20 april overleed Shauny Van Vaerenbergh.  

Shauny is de dochter van onze leden Patrick en Katia Van 

Vaerenbergh-De Volder.  We wensen hen heel veel sterkte bij 

dit immense verlies.  

Op 7 mei overleed André Devos.  We wensen zijn vrouw Diana De Baene veel sterkte in deze 

moeilijke tijd. 

We bieden onze leden Marnix en Ria De Clercq-Vanhecke onze innige deelneming aan bij het 

overlijden van Cecile Corvelyn, de moeder van Marnix. 

Op 4 juni is Julien Vanbruane onverwacht thuis overleden. We bieden zijn broer en schoonzus 

Romain en Rita Vanbruane-Grammens onze oprechte deelneming aan bij dit plotse verlies. 

Op 14 april overleed Romain Maenhout op 86-jarige leeftijd.  De ouderen onder ons 

zullen hem herinneren als de man die in de jaren ’90 de wandelaars een 

inschrijvingskaart verkocht.   

Op 19 mei overleed Roger Hooreweghe uit Knesselare.  Hij was jarenlang een trouw lid. We bieden 

zijn vrouw Regina onze innige deelneming aan. 

Alle zieke of gekwetste leden wensen we van harte beterschap.  Op reis gaan is voor hen momenteel 

niet vanzelfsprekend maar wie wil  kan gerust eens lekker wegdromen bij de reisfoto’s van Martine 

Banckaert.  Neem een kijkje op de website   : www.theworldtraveller.be.   

Zaterdag, 3 juni’23 : te voet van De Panne naar Nieuwpoort via de GR5A. 

Onder een stralende zon vertrokken 13 stappers aan het station van De Panne.  Deze 

kustroute zal ons onderweg nog heel wat duingebieden met zeldzame flora laten 

ontdekken.  De duinen van Witte Burg en de Doornpanne brengen ons langs de Hoge 

Blekker, de hoogste kustduin van België.  Hier wordt onze inspanning beloond met een 

ongelofelijk zicht op het hinterland. Ongeveer halfweg, in de buurt van Koksijde stoppen 

we bij een gezellige pop-up bar en eten we onze picknick op.  Wandelen door mul 

duinzand kan vermoeiend zijn, en af en toe wisselen we dan ook af met een lap wat door 

verkaveling verkwanseld landschap, zoals in de buurt van Oostduinkerke.  Maar dit duurt 

allemaal niet lang, weldra zitten we terug volop in de natuur.  We stappen onderweg nog 

door heel wat kleinere duingebieden maar de kers op de taart is wel het domein Ter Yde 

dicht bij Nieuwpoort.  Nog enkele pittige klimmetjes en afdalingen en we zijn aan de kust.  

In de branding zijn tientallen kitesurfers aan de slag, ze profiteren van de stevige 

zeebries.  Een prachtige maar pittige wandeling zit erop.  Een echte aanrader!  Bedankt 

Eddy en Martine voor de organisatie.  

Barbecue 

Biezemhof: 

http://www.theworldtraveller.be/

